Plantage de Sniep Z
De straatnamen In deze wijk, Plantage de Sniep Zuid, zijn

vernoemd naar voormalige plantages in Suriname en de
Antillen. Alleen namen van plantages die nu nog steeds
gebruikt worden voor woonwijken of dorpen zijn als
straatnaam in de wijk gebruikt. In Diemen heeft bijna een
vijffde van de inwoners een Surinaamse of Antilliaanse
achtergrond. Deze straatnamen benadrukken de historische

band tussen Diemen, Suriname en de Antillen

Slavernij

Slavemij is onlosmakelijk bonden met kalonialisme Nederland was van

de 17e tol en met de 1% betrokken bij de Trans-Atlantische
mensenhandel. De WestIndische Compagnie (WIC) en andere
standige handelaren haalden 600.000 tot slaal gemaakte mensen
tegen hun wil uit West-Afrika naar Suriname en de Antillen toe.
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Plantages

Op deze plamages werden gewassen z
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was mogelijk door de gedwongen arbeid en anderdrukking van tot slaaf
gemaakie mensen

Op verschillende plantages boden zij weerstand tegen de slavernij. In
Suriname vluchtte een deel van de tot slaaf gemaakte mensen met gevaar
voor eigen leven de bossen in. Deze groep, Marrons genoemd, voerde
samen vele verschillende acties uit om anderen te bevrijden van de
onderdrukking en wreedheden door de koloniale overheersers.

Op Curagao begon vanaf 17 augustus 1795 een belangrijke en grole
opstand van 2000 tot slaaf gemaakte mensen tegen de slavernij, onder
leiding van verzetsstrijder Tula. Jaarlijks wordt op deze dag, Dia di Lucha
pa Libertat (Papiaments voor Dag van de Vrijheidsstrijd), stilgestaan bij

deze opstand en het verzet tegen de slavernij
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Afschaffing van de slavernij
Uiteindelijle hebben oze vormen van verzet door de tot slaal
gemaakte mensen ge chaffing van de slavernij. Op 1 juli
1863 schafte Nederland de slavernij af in Sutiname en de Antillen met
de Emancipatiewet, Nederland was een van de laatste Eurapese landen

de 1ot

die dit deed. De plantagehouders werden gecompenseerd, ma:

<laal gemaakte mensen niet
Na 1863 volgde een periode van staatstoezicht van tien jaar waarin

voormalige 101 slaaf gemaakte mensen alsnog verplicht waren om op de
plantages te blijven werken zodat de koloniale winsten niel ineens
zouden wegvallen. De slavernij stopte daarom pas echt op 1 juli 1873
Jaarlijks wardt op 1 juli de afschaffing van de slavernij en de_vrijheid
gevierd. Deze dag staat bekend als Keti Koti of Empancipatiedag, ook
wel Dia di Emansipashon, Keti Koti betekent verbroken ketens in het
Sranantongo (Surinaams). Dit is een verwijzing naar de boeien waarmee
de tot slaaf gemaakte mensen werden vastgezet. En die zij, mel gevaar
voor eigen leven en verenigd verzet, hebben verbroken.

Dit informatiebord is geplaatst in 2024 ter bewustwording over het slavernijverleden

het teken van 150 jaar

afschaffing van de slaverni




